
 

Terugblik naar de kindertijd  
 
Wat houdt de workshop in?  
Naar mate we ouder worden, denken we vaker aan onze kindertijd en aan onze ouders. 
Die vader en moeder van mij, wat waren dat eigenlijk voor mensen? Hoe stonden ze in 
het leven? Waarom maakten ze nou precies deze keuzes of die juist niet? Bij velen van 
ons blijven dit terloopse vragen en gedachten. Maar ben je een ouder wordende 
schrijver of dichter dan maak je er soms letterlijk ‘werk’ van. In deze workshop maken 
we kennis met een aantal ontroerende, en vaak ook aangrijpende op schrift gestelde, 
jeugdherinneringen. Een enkel gedicht dat een hele wereld van vroeger oproept, of een 
verhaal over de liefde die je als kind wel of niet kreeg. Fragmenten over armoede, oorlog 
en ander leed. Maar ook herinneringen aan momenten van geluk en zonneschijn.  
 
Wat gaan de bewoners maken, leren of beleven?  

• Er worden een beperkt aantal gedichten en korte proza fragmenten rustig 
voorgedragen. Ze worden zo gekozen dat ze bij de bewoners kunnen zorgen voor 
herkenning. De teksten en het spreken er over zetten aan tot het ophalen van 
herinneringen aan hun eigen jeugd en ouders.   

 
Overige informatie  

• De workshop duurt 1,5-2 uur met tussendoor een pauze.  
• Er kunnen maximaal 40 bewoners aansluiten bij deze workshop.  
• Benodigdheden: Een beamer of TV is handig, maar niet perse noodzakelijk. Graag 

een microfoon als de ruimte geen goede akoestiek heeft. 
 
Sfeerimpressie  
Met de organisator van de workshop is vooraf overlegd over de keuze van de teksten. 
Meestal beginnen we met een paar gedichten zoals Het kind en ik van Nijhof. Denk ook 
aan poezie van Guido Gazelle en Wiel Kusters. Daarna lezen we per gekozen verhaal of 
roman enkele korte fragmenten. Daarover gaan we met elkaar in gesprek.  


