Sehilceren

Acryl schilderen op doek of paneel.

De schilderdoekjes of paneeltjes worden voorgetekend, zodat er

voor de deelnemers een keuzemogelijkheid is, in wat ze willen gaan
schilderen met acryl. Er wordt geschilderd met een thema b.v.

Kerstmis, Carnaval, Pasen, Jaargetijden, stilleven, of naar een wens, etc.

Collages maken met allerlei materialen.

Aan de slag met schaar en lijm, gaan we een collage compositie
maken uit allerlei materialen op papier. BV. gekleurd papier, stofjes,
vilt, kralen, kant, oude tijdschriften, foto’s, veren, knopen, karton etc.

Alles is mogelijk. Ook in allerlei thema’s.
De vormen worden d.m.v. een sjabloon uitgeknipt.

Een gezellige bezigheid...met allemaal rommeltjes

Nelly van Bekkum




